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Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: 

Wij presenteren: Vlindermiddag op Koudenhoorn. 

Ongetwijfeld hebben vlinders het meest sprookjesachtige voorkomen van alle 
dieren…;  we hebben ze dan ook tot de verbeelding sprekende namen gegeven 
als gehakkelde aurelia,  atalanta en het icarus blauwtje. Daarnaast wekken 
vlinders  door hun voorkomen bij mensen steeds weer warme gevoelens op. 
We associëren ze met zomer, zon en warmte. Maar ook hun levensloop van ei 
tot vlinder spreekt zeer tot de verbeelding. Er is immers geen dier aan te wijzen 
dat zulke grote gedaanteverwisselingen ondergaat gedurende zijn leven als de 
vlinder. Tenslotte is het ook bijna niet te geloven, dat zulke kleine en fragiele 
dieren enorme afstanden kunnen overbruggen. Kortom, alle reden om stil te 
staan bij het wonderbaarlijke leven van de vlinder.  

Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn op zondag 
27 augustus a.s. een speciale vlindermiddag. Allereerst zal vlinderdeskundige 
Karel de Vries ons inwijden in het wonderlijke leven van de vlinder en iets 
vertellen over de soortenrijkdom op Koudenhoorn. Daarna gaan we onder zijn 
leiding zelf op zoek  naar de gehakkelde aurelia, de atalanta en het icarus 
blauwtje. 

De middag begint om 14.00 uur in het Natuur Ontdekking Centrum en duurt 
tot ongeveer 16.00 uur. De entree is gratis en u hoeft zich niet vooraf op te 
geven. 

 



 

 

 

Vriendelijke groeten, 

de kerngroep van het NOCK 

 


